
Boekpresentatie Bezielende wijsheid – Peter Gorter 

 

Op deze heuglijke dag wil ik namens uitgeverij KokBoekencentrum de redactie en auteurs van 

Bezielende wijsheid van harte feliciteren met de verschijning van dit prachtige boek. Ik kijk dan ook 

terug op een zeer plezierige samenwerking met Jan Prij. Mijn naam is Peter Gorter en was als 

uitgever betrokken bij de totstandkoming van dit boek. Jan Prij is zo aardig geweest om mij te 

vragen mijn leeservaring met u te delen. 

*** 

Laat ik beginnen. We hebben een bundel wijsheid voor ons staan van maar liefst veertig auteurs. 

Maar al lezende ontdekte ik dat het boek geen losse bundeling van bijdragen is, maar een lijn 

heeft. Een koers. Een eenheid.  

Waar bestaat die eenheid dan uit? 

Bezielende wijsheid laat allereerst zien wat de problematische zijden van de huidige tijdsgeest zijn. 

Sterker nog, de tijdgeest is problematisch. Problematisch, omdat de geest van de tijd de gewaden 

van versnelling, hogerop komen en transitie draagt. Van digitalisering, eenzaamheid en tempo. 

Kortom, we hebben onszelf gekerkerd als slaven van de vooruitgang. 

Ten tweede laat het boek zien dat er als de bliksem een verandering van gezindheid moet komen. 

Bezielende wijsheid roept iedereen op achter het masker van rationaliteit, maakbaarheid, theorie 

en blauwdrukken vandaan te komen. Om zo het pessimistische tij, waarin wij ons bevinden, te 

kunnen keren. En als we eenmaal ons moderne masker hebben laten zakken, is het zaak in 

beweging te komen en de borden te volgen naar de raadselachtigheid van het leven. Ik bedoel: in 

plaats van met de huidige tijdgeest mee te gaan, is aan ons de schone taak om iets nieuws te 

beginnen. Onverstoorbaar te werken aan een nieuwe wereld. 

En die nieuwe wereld ziet er in Bezielende wijsheid als volgt uit. Het is een wereld van zachte 

krachten, van dankbaarheid, stilte, rust, van roestige deugden en verbeeldingskracht. De wereld 

van wandelen in kloosterachtige omgevingen, een wereld van eerbied en achteraan gaan staan. 

Kortom, een beschaving die zichzelf niet te serieus neemt. 

*** 

Ik doe nu een stap terug zodat de officiële overhandiging van het eerste exemplaar kan 

plaatsvinden. Dank voor uw aandacht. 

 


