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Paul van Geest

Bezinning

Meer dan vijftig jaar geleden kwam het eeG-verdrag tot stand. Bij de politiek verant-
woordelijken speelde het streven naar vrede en gerechtigheid tussen de Europese vol-
keren een doorslaggevende rol. Zij waren zich er echter terdege van bewust dat onrecht 
en gewapende conflicten in de hand werden gewerkt door een economisch systeem 
waaraan perverse prikkels en motivaties ten grondslag lagen. Dit systeem had dus 
hun grote aandacht. Enige decennia later werd er door maatschappelijke en kerkelijke 
leiders wereldwijd evenwel toch op gewezen dat het aanzien van Europa helaas vooral 
werd bepaald door het marktdenken of de zorg om de valuta, en niet door het streven 
naar de vrede en gerechtigheid op basis van gedeelde waarden.

Toen de katholieke theoloog Romano Guardini (1885-1968) in 1962 de Praemium Eras-
mianum kreeg uitgereikt, gaf hij aan dat hij deze onderscheiding als een stimulans zag 
om nog meer na te denken over wat nu precies het ‘Europese bewustzijn’ was. In Italië 
geboren en in Duitsland opgegroeid, was hij zich er al vroeg van bewust geworden dat 
de ruimte van de mens zich vergroot dankzij ontwikkelingen in de wetenschap, tech-
niek, politiek of economie. In zijn rede bij de uitreiking stelde hij dat de mens zich bij 
de vergroting van de ruimte steeds moet laten leiden door haast uitsluitend één prik-
kel: die van de zorg om mensen. Globalisering betekent voor hem eerst en vooral ver-
antwoordelijkheid nemen voor en zorg hebben om de mensen die deze nodig hebben. 
De zorg om de menselijkheid van ieder mens is voor Guardini niet een bijkomstigheid, 
maar een doel en opgave voor Europa. De maatschappelijke orde is voor hem op welk 
niveau dan ook een dienende orde: een orde, die gericht is op zorgvuldige omgang met 
elkaar en zorg voor elkaar. Natuurlijk is ‘Europa’ ook voor Guardini een politieke en 
economische macht, maar hij pleitte er vurig voor dat landen in het eenwordend Eu-
ropa hun geschiedenis in het perspectief van het streven naar zorg zouden gaan duiden 
en hun identiteit niet alleen zouden laten bepalen door de wapenfeiten van weleer. Hij 
wist wel dat zijn gedachten mogelijk utopisch overkwamen. Daarom bracht hij ook in 
herinnering dat in de geschiedenis vele utopieën toch echt de latere werkelijkheid had-
den gevormd.
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