
Ik geloof in de liefde 

Ik geloof 

dat de wereld niet zó hard is 

dat iedere poging  

om haar te veranderen 

stuk zal lopen. 

Ik geloof 

dat ze toegankelijk is 

voor het enige middel 

dat taaie structuren 

en keiharde posities 

buigzaam maakt: 

de kracht van de liefde. 

 

Ik geloof dat harde taal 

niet overeind blijft 

als er hartelijke woorden  

tegenover gezet  

zullen worden. 

Ik geloof 

dat mensen ontdooien 

als ze merken 

dat je met hard tegen hard 

minder bereikt 

dan met begrip 

en samenwerking. 

 

Ik geloof 

in mensen 

met hart voor elkaar, 

voor mensen die zich hard maken 

voor alles wat zwak is. 

Ik geloof 

in mensen 

die er hard aan werken 

om de wereld  

een beetje vriendelijker 

en zachtaardiger 

te maken. 

 

 

Greet Brokerhof – van der Waa 


