
 

 

Het mooiste plekje van Michel Rogier 

 

 

 

Ik heb al jd wel mijn woordje klaar maar toen ik de vraag kreeg wat mijn meest favoriete plek in 
Zuid-Holland is moest ik toch echt even goed nadenken. 

Om zorgen en wensen aan te horen maak ik bij voorkeur een afspraak op loca e om een beter beeld 
te krijgen. Als het lukt ga ik graag een uurtje eerder om de lokale omgeving te verkennen. Mijn 
verrekijker, fototoestel en kaplaarzen liggen standaard in de auto. Zulke bezoeken brengen je naar alle 
hoeken van onze mooie provincie. Van de mooie bollenvelden tot aan de flamingo’s op Goeree-
Overflakkee en van Gorinchem en de Drechtsteden tot de stedelijke omgeving van Ro erdam en Den 
Haag. 

Zuid-Hollandse kust 

Maar ik moet kiezen en dan hou ik het bij onze Zuid-Hollandse kust. Zeer uitgestrekt en, met het 
Nederlandse weer, nooit hetzelfde. Ik kom er graag. Prach ge natuur afgewisseld met de 
bedrijvigheid van de scheepvaart en visserij op het water. Langs de kust leuke strandtenten die van de 
vroege uurtjes tot laat in de avond open zijn. Samen met mijn vrouw Desiree mag ik vaak mooie en 
verre reizen maken. We hebben over de hele wereld de zon onder zien gaan maar we zijn het er over 
eens dat de zonsondergang langs de Zuid-Hollandse kust één van de mooiste is. 
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